


Hoe Dwarse Lessen begon

De eigenzinnigheid van Kantlijnschrijvers verwoorden en laten zien 
– dit was in de kern de drijfveer achter de foto- en verhalenexpositie 
‘Dwarse Lessen’. In 2023 kreeg dit idee vorm, tijdens een gezellige 
borrel, zoals dat vaak gaat, tot het gaandeweg een echt project werd. 
Tien schrijvers zouden we vragen mee te doen, door een open aan-
vraag naar alle schrijvers uit te sturen. Van tien schrijvers zouden we 
een mooie, sprekende foto maken en daarnaast interviewen.
Ook  gaven we iedere schrijver de gelegenheid om een fragment van 
eigen werk te kiezen, iets wat sprekend zou zijn of simpelweg mooi 
voor dat moment. Tussen de regels door – of soms letterlijk – zijn       
levenslessen te lezen en de persoonlijke blik schijnt er consequent 
tussendoor. Dankzij financiering van Het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst maakte het multidisciplinaire team van Kantlijn de verhalen en 
foto’s tot werkelijkheid. 

De expositie had een feestelijke opening op 4 november 2024 in OBA 
Oost en reisde vervolgens langs OBA Noord, OBA Nieuw-West,          
OBA Zuid, OBA West om vervolgens te eindigen in OBA Zuidoost,       
de laatste dag was maandag 16 juni 2025. We zijn ontzettend blij dat 
we via de OBA de liefde van taal, die centraal staat bij onze Kantlijn-
schrijvers, mochten verspreiden. 





“Er is iets met je”, zei mijn man. Toen wist ik 
dat ik actie moest ondernemen. Ik was dertig 
en depressies waren mij niet onbekend, maar 
deze periode voelde anders. Ik bleek manisch 
depressief. Het was een beangstigende tijd, 
want ik wist niet wat me overkwam. Ik was to-
taal niet meer mezelf. 

Met de hulp van mijn man en een psychiater 
kwam ik eruit. Ik slik sindsdien medicatie en 
ging er veel over lezen. Ik werd lid van een              
vereniging en ik sprak met allerlei mensen. 
Dat is ongelooflijk belangrijk, om mensen om 
je heen te hebben die je vertrouwt. 

Wat ik toen voelde, was voor mij niet normaal. 
Het was ontzettend belangrijk dat ik met men-
sen sprak die naar me luisterden en aandacht 
voor me hadden. Tegelijkertijd realiseer ik me 
dat normaal heel relatief is. Zelfs als iemand in 
mijn beleving abnormaal doet, kan je daar wat 
van leren.

Met alles wat ik meemaak, vind ik mijn uitlaat-
klep in taal. Dat was toen ik dertig was al zo en 
dat is nog steeds het geval. Ik ben neerlandica 
van huis uit en schrijven doe ik ontzettend 
graag. Met de jaren word ik creatiever. Toen ik 
met pensioen ging, schreef ik een boek. Mijn 
leraar Nederlands kwam naar mijn boek-             
presentatie, hij is inmiddels 88 jaar en was        
heel trots op mij. Dat vond ik hartstikke lief      
van hem. 

CORRIE



De Filosoof 

De sigaret die ik rook
Is de pret
Voor de dood
Is het glas zwak geheven
In de plas van mijn leven
De pil die ik slik
Zo bitter dat ik stik
Is het eind het begin
De zin
Die ik bemin voor heel even

Corrie Kerssies-Kick
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